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Geachte leden van de SGP-fractie, 
 
Met dit schrijven wend ik mij tot u, niet alleen als burger, maar als medegelovige. De reden is ernstig, maar mijn 
toon wil die van verbondenheid zijn. Wat u binnenkort besluit, raakt namelijk niet alleen aan wetgeving, maar aan 
het hart van ons geloof en ons geweten: het voorstel om illegaliteit, en zelfs hulp aan mensen zonder papieren, 
strafbaar te stellen. 
 
Het is mijn diepe overtuiging dat zo’n wet onze samenleving moreel zou verarmen. Niet omdat wetten 
onbelangrijk zijn, maar omdat barmhartigheid en gerechtigheid zwaarder wegen in Gods ogen. Wanneer we 
mensen zonder verblijfsstatus criminaliseren, mensen die vaak kwetsbaar zijn, op de vlucht, of zonder stem, dan 
lopen we het risico Gods gebod tot naastenliefde te ondergraven. 
 
In de Bijbel klinken Gods keuzes glashelder door. Hij kiest partij voor de weerlozen, de buitenstaanders, de 
mensen zonder status: 
 

“God verschaft recht aan de wees en de weduwe, en heeft de vreemdeling lief, door hem voedsel en 
kleding te geven. Ook u moet de vreemdeling liefhebben.” 
(Deuteronomium 10:18–19) 
 
“Wanneer er vreemdelingen bij u in het land verblijven, mag u hen niet onderdrukken. Behandel hen als 
geboren Israëlieten en heb hen lief als uzelf, want u bent zelf vreemdeling geweest in Egypte.” 
(Leviticus 19:33–34) 
 
“Want Ik had honger en u gaf Mij te eten, Ik had dorst en u gaf Mij te drinken, Ik was een vreemdeling en 
u nam Mij op…” 
(Mattheüs 25:35) 

 
Juist deze oproepen uit de Schrift brengen mij ertoe u te vragen: laat de liefde en rechtvaardigheid die zo centraal 
staan in ons geloof leidend zijn. Wie een vreemdeling liefheeft, handelt naar Gods hart. Wie hem straft, gaat 
regelrecht tegen die liefde in. Laten we als gelovigen niet degenen straffen die hulp bieden, maar hen zegenen. 
 
Ik weet dat u uw afwegingen maakt in ernst en met geweten. Daarom vertrouw ik erop dat u zich niet laat leiden 
door angst of politieke druk, maar door de roeping om recht te doen en trouw te blijven aan Gods hart voor de 
vreemdeling. 
 
Ik bid dat u op 3 juli kiest voor menselijkheid, geloofwaardigheid en een barmhartige samenleving. 
 
Met broederlijke groet en in verbondenheid, 
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